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INHOUD

De zomer komt eraan! Even geen school, 
lekker lang buitenspelen en heerlijk de 
tijd om een Tov! blaadje te lezen. Ik kan 
niet wachten! 

In deze Tov! lees je meer over een hele 
bijzondere vrouw: tante Corrie. Zij kwam 

uit een hele bijzondere 
familie die al zo’n 100 jaar bad 
voor het Joodse volk! Deze vrouw maakte 
bijzondere dingen mee. Nieuwsgierig? 
Lees maar snel verder! 

Dit vind je in deze TOV!:

THEMA:

Groetjes, Sifra
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Thema
Een bijzondere familie

Verhaal
10.000 dollar onder het matras
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Werken bij tante Corrie

Dat is wijs! 
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Knutselwedstrijd 

Shalom! Shalom! 

DAPPERE 
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POST!

ClubClub

TENTOONSTELLING 
JE BENT ER NOG!
Op 5 mei vieren we Bevrijdingsdag, het 
moment waarop Nederland in 1945 
werd bevrijd van de Duitse bezetting. 
Dit jaar is het al 80 jaar geleden! 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
werden veel Joden opgepakt en naar 
kampen gebracht, gewoon omdat ze 
Joods waren. In de tentoonstelling ‘Je 
bent er nog!’ beleef je de bevrijding 
door de ogen van de Joodse 
Sallo. Stap in de oude tram die je 
meeneemt terug in de tijd en ga 
mee op ontdekkingstocht!

Meer info op
www.jebenternog.nl

KALENDER
Vanaf 2 juni:
Tentoonstelling ‘Je bent er nog!’ 
2 en 3 juni:
Sjavoeot (Wekenfeest)
14 juni:
Tov! Clubdag
3 augustus:
Tisja Beav (Treurdag om Jeruzalem)

nieuwsnieuws

De winnaar van de 
knutselwedstrijd is Elle (10) 
uit Kampen. Ze maakte een 
prachtige bevrijdingsposter. 
Goed gedaan Elle, de prijs 
komt snel jouw kant op!

Tov! 
Clubdag

Het is bijna zover…de eerste Tov-
Clubdag van het jaar! Vier deze 
bijzondere dag mee op zaterdag 14 
juni in Nijkerk. Deze Clubdag zit vol 
leuke activiteiten; een voorstelling, 
leuke workshops en een bezoek 
aan… de grote tentoonstelling! 
Stap mee in een oude tram die je 
meeneemt terug in de tijd, naar het 
feest van de Bevrijding! 

Meld je snel aan via
www.tovclub.nl/clubdag 

WINNAAR
KNUTSELWEDSTRIJD

Alle foto’s in deze uitgave zijn eigendom 
van het Corrie ten Boomhuis en mogen 
niet zonder toestemming worden 
gebruikt of gereproduceerd.
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EEN BIJZONDERE 
FAMILIE

Ben jij weleens in Haarlem 
geweest? Ergens in het 
hartje van deze oude stad 
staat een heel bijzonder huis; 
het huis van de familie Ten 
Boom. Deze familie bad al 
bijna 200 jaar geleden voor 
het Joodse volk. Deze familie 
was ook heel dapper. Lees 
maar snel door!

Familie ten 
Boom met 

onderduikers.

Onderduikers 
oefenen de 

vlucht naar de 
schuilplaats.
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De familie Ten Boom woonde 
aan de Barteljorisstraat in 
Haarlem, boven de horlogezaak 
van vader Casper. Moeder 

Cor overleed al vroeg en vader Casper 
bleef over met zijn vier kinderen: 
Betsie, Willem, Nollie en Corrie. 

De familie Ten Boom is heel vriendelijk en 
gastvrij. Ze houden ervan om tijd door te 
brengen met andere mensen, te praten 
over God en muziek te maken. Vaak 
komen er gasten bij hen op bezoek om 
gezellig samen te zijn en liedjes te zingen. 

LIEFDE VOOR ISRAËL
In 1844 begint Willem ten Boom, de opa 
van Corrie, een gebedsgroep voor Israël. 
Dat is dus al 181 jaar geleden! Willem richt 
een groep op ‘Vrienden van Israël’, die elke 
week samenkomt om te bidden voor het 
Joodse volk. Deze groep heeft maar liefst 
100 jaar bestaan! De groep moest stoppen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toen 

gebeurde er iets heel 
spannends…

HULP AAN JODEN
Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog (1940-
1945) waren Joden 
niet veilig meer. Ze 
moesten een gele ster 
dragen, zodat iedereen 
kon zien dat ze Joods 
zijn. Veel Joden 
moesten onderduiken 
of werden opgepakt. 
Gewoon omdat ze 
Joods waren.

Casper ten Boom besluit ook een ster 
te dragen, omdat hij wil laten zien dat 
hij samen met de Joden staat. Wanneer 
Casper hoort dat er Joden in gevaar zijn, 
stelt hij zijn huis open voor hen. Achter 
de slaapkamer van Corrie bouwen ze een 
geheime schuilplaats, een ruimte tussen 
twee muren. Daar konden onderduikers 
schuilen als er soldaten in de buurt waren.

OPGEPAKT
Op 28 februari 1944 verandert alles. 
Plotseling komen er Duitse soldaten het 
huis van de familie Ten Boom binnen. 
Ze zijn verraden! Op dat moment zitten 
er vier Joden en twee verzetsmensen in 
het huis verscholen. Ze kunnen zich nog 
net verstoppen in de geheime ruimte. 
De familie Ten Boom zegt niets over de 
schuilplaats, en de Joden worden niet 
gevonden. 

De familie wordt meegenomen naar de 
gevangenis in Scheveningen. Tien dagen 

Corrie ten Boom bij de schuilplaats 
in haar slaapkamer.

TOV! . 5 



later overlijdt Casper op 84-jarige leeftijd. 
Corrie en Betsie worden later naar een 
kamp in Vught gebracht. Drie maanden 
daarna worden ze naar het Duitse kamp 
Ravensbrück gestuurd. Daar sterft Betsie 
op 16 december, op 59-jarige leeftijd.

EEN WERELDREIS 
Tante Corrie overleeft de Tweede 
Wereldoorlog. Hoewel ze hele erge dingen 
heeft meegemaakt, kiest ze ervoor om 

haar leven in te zetten voor 
God. Ze wil anderen vertellen 
over de liefde van Jezus en 
hoe belangrijk het is om te 
vergeven. 
Ze reist de hele wereld over 
om haar verhaal te delen met 
anderen. In 1967 kreeg ze de 
Yad-Vashem onderscheiding 
voor haar hulp aan Joden in 

de Tweede Wereldoorlog. In 
Jeruzalem is een park waar bomen worden 
geplant voor mensen met deze 
eretitel. In dat parkje staat nu 
ook een boompje van Tante 
Corrie. Bijzonder hè?

Joden met ster.
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Het is bijna vakantie, dus dat betekent: tijd 
voor een dagje weg!

De tip van deze TOV!: een bezoek aan het 
Corrie ten Boomhuis in Haarlem. Wil je met 
je eigen ogen het huis van tante Corrie zien? 
De oude horlogezaak, de woonkamer waar 
prachtige liedjes werden gezongen of zelfs 
de geheime onderduikplek in tante Corries 
slaapkamer? 
Dan is dit bezoek zeker iets voor jou!

In het Corrie ten Boomhuis is het alsof je terug 
in de tijd gaat. Ontdek meer over de moedige 
keuzes van tante Corrie en haar familie, hun 
leven tijdens de Tweede Wereldoorlog en 
Corries bijzondere wereldreizen die daarna 
volgden. Een plek die je niet snel zult vergeten!

Scan de QR-code of ga naar 
www.corrietenboom.nl

BE
ZO

EK
TI

P

De ster die Joden 
op hun kleding 

moesten dragen.

Het huis in Haarlem.
De beelden zijn van 

The Corrie Ten Boom
House Foundation.
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HET VERHAAL VAN

VERHAAL

Het is een warme ochtend in Jeruzalem. Een Joodse man 
loopt met zijn vriend naar een huis dat hij gaat bekijken. 
Hij zoekt een huis in Jeruzalem om daar te gaan wonen.

Hij is al bij twee huizen 
geweest. Het eerste huis 
was een huis bij een molen 
waar het erg druk is, het 

tweede huis is erg donker maar het 
derde huis is een prachtig oud huis dat 
nog wel een opknapbeurt nodig heeft. Er 
is alleen een probleem: om het huis te 

kopen moet hij de volgende dag alvast 
een contant bedrag van $10.000 dollar 
meenemen- en dat geld heeft Lance niet!

Lance Lambert groeit op in Engeland 
in een Joods gezin. Als hij volwassen is 
spreekt de Here God op een avond tegen 
hem en zegt dat hij terug moet keren 

10.000 DOLLAR 
ONDER HET MATRAS 
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naar zijn eigen volk, hij moet 
gaan wonen in Israel. Lance 
hoort de stem zelfs twee keer 
hetzelfde zeggen. Telkens is het 
net als hij naar bed gaat. Als hij het 
voor de derde keer hoort zegt hij tegen 
de Here God: “Ik ben oud genoeg om 
te begrijpen wat U van mij vraagt maar 
deze keer vraag ik U om een teken. Als U 
ervoor kunt zorgen dat ik een huis vind in 
Jeruzalem waar ik prettig kan wonen dan 
kan ik daaruit opmaken dat U dit echt van 
mij wilt.”
Lance vindt een huis en neemt zijn vriend 
mee om het huis te gaan bekijken. Hij 
zegt: “Dit huis is het, ik voel dat dit goed 
is! Dit huis moet je kopen!” Er is alleen een 
probleem: het huis kost 170.000 dollar 
en daarnaast moet Lance de volgende 
dag alvast 10.000 dollar contant geld 
meenemen. Dat geld heeft Lance helemaal 
niet!
De vriend zegt: “Ik rij even naar mijn 
kantoor om mijn typemachine te halen en 
daarna breng ik je naar je logeeradres”. 
Terwijl Lance wacht hoort hij ineens een 
stem van een kleine vrouw die Engels 
spreekt met een Nederlands accent. 
“Oo,oo- dit is verschrikkelijk! Wat is er met 
hem? ...Daar ben je! …Ik dacht dat je werd 
gekidnapt!”  

Lance draait zich om en hij ziet iemand die 
hij heel goed kent: Tante Corrie!  
“Ik ben het, Lance!”. “Natuurlijk weet ik 
dat jij het bent”, zegt ze! “Ik heb de hele 
dag voor je gebeden omdat ik dacht dat je 
zou worden gekidnapt! En ik zag je tussen 
al deze lichtjes en ik dacht: Oh nee! Hij 
is echt gekidnapt met die auto!”. “Nee, 
zegt Lance, maar ik kan u wel vertellen 

wat ik aan het doen ben: ik 
heb net “ja” gezegd tegen 

een huis en daarvoor moet 
ik morgenochtend 10.000 

dollar brengen!”. “Oh ik zal voor 
je bidden”, zegt tante Corrie!”. “Wilt u dat 
alstublieft doen”, zegt Lance, “ik zou niet 
weten hoe ik voor morgenochtend aan 
10.000 dollar kom!”
Lance wordt naar zijn logeeradres 
gebracht. De volgende ochtend om 7.00u 
staat tante Corrie bij Lance op de stoep 
met een bruine papieren zak in haar 
handen. “Hier is 10.000 dollar”, zegt ze. 
“Oh nee, dat kan ik niet van u aannemen 
tante Corrie, u hebt het zelf nodig”, zegt 
Lance. “Oh nee”, zegt tante Corrie, “ik 
heb het al twee jaar onder mijn matras! 
Ik heb dit geld gekregen van een rijke 
Nederlander en het geld moest volgens 
hem worden gegeven aan een joodse man 
die ook in Jezus gelooft voor als hij een 
huis gaat kopen! Ik heb vannacht gebeden 
en ik weet nu zeker dat het voor jou is!”. 
“Oh dankuwel tante Corrie, ontzettend 
bedankt”, zegt Lance. En weg is ze!

Als Lance een paar uur later wordt 
opgehaald door zijn vriend, vraagt hij of 
Lance het geld ook heeft. “Ja! Het ziet hier 
in deze bruine papieren zak!” Glimlachend 
vraagt zijn vriend: “Wandel jij altijd door 
Jeruzalem met een bruine papieren zak 
met 10.000 dollar erin?”. “Nee hoor, zei 
Lance. Dat doe ik eigenlijk nooit!”

“Oh nee, dat kan ik 
niet van u aannemen 
tante Corrie, u hebt 

het zelf nodig.”

Lance 
Lambert.
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PUZZEL

GEHEIMTAAL

PUZZEL 
JE MEE?

In de oorlog gebruikten mensen weleens geheime taal 
om met elkaar te ‘praten’. Toen er nog geen telefoons 
waren op schepen konden ze met elkaar praten met 
morse-tekens die stonden voor korte en lange geluiden.

Doe een morsespel met een ander 
kind of met je vader of moeder!

Bij een lang streepje doe je een 
lange toon, bij de korte stippen 
een korte toon. Maak de tonen 
met je stem, met een bel (die kun 
je lang en kort laten klingelen) of 
met een ander instrument. De 
letters die je gaat maken zijn:

WIE IS IN DE BIJBEL EEN 
SCHUILPLAATS?

Weet de ander het antwoord? 
(Het antwoord is de HEERE God. 
Je kunt dat lezen in Psalm 91)
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WOORDZOEKER

E K L E M G I T F J I V

N E T H D U R V P I G N

T A R W E S E J D N A M

E V O S E Z T N I L B K

G E F S T N E V I U R D

O R F T O E E S I N A I

G S E F P G L E P M E T

A I R E T S E I R P E R

N E K E O K N E N N A P

Y R W S C E T P Y G E E

S D N T H N E D O B E G

A R O H T B L O E M E N

Blintzes
Bloemen
Druiven
Eerstelingen
Egypte
Feest
Geboden
Mandjes
Melk
Offer
Optocht
Pannenkoeken
Priester
Sinai
Synagoge
Tarwe
Tempel
Thora
Versierd
Vijftig
Vruchten
Wetgeving

Oplossing:

Op 2 en 3 juni vieren Joden het Wekenfeest. Dit is een feest voor de 
wetgeving en voor de oogst. Het wordt vrolijk en uitbundig gevierd. 
Ook in het Nieuwe Testament wordt het feest een keer genoemd.

Weet jij welke naam het dan heeft? Streep alle woorden door en uit 
de overgebleven letters maak je de naam.
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BIJBELVERHAAL 

Wat doe je als je rondloopt met een knoop in je maag als je 
iets hebt gedaan wat niet goed is? Of wat doe je als je iets 
gezegd hebt waar je achteraf spijt van hebt? Wat doe je als 
je voor je gevoel rondloopt met een levensgroot geheim 
waarvan je liever wilt dat niemand het weet omdat je iets 
hebt gedaan wat ingaat tegen alles wat je zelf gelooft?

Na de Tweede Wereldoorlog 
waren er veel mensen 
die zich schaamden voor 
dingen die ze in de oorlog 

hadden gedaan of gezegd. Ze hadden 
zich misschien laten meeslepen met 
anderen of waren misschien gewoon 
te bang om andere keuzes te maken. 
Jarenlang leefden mensen en soms ook 
hun kinderen met geheimen. Ze hadden 
een gevoel van schuld of schaamte dat 
ze dagelijks met zich meedroegen.

Ook in de Bijbel lees je over mensen die 
zich schamen over wat ze hebben gedaan. 
Koning David bijvoorbeeld. Hij vraagt aan 
de Here God of Hij hem schoon wil wassen 
van de dingen die hij niet goed heeft 
gedaan.

‘Was mij schoon van ongerechtigheid, 
reinig mij van zonde. Want ik ken mijn 
overtredingen, mijn zonde staat mij 
voortdurend voor ogen. Tegen U, U alleen 
heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad 
was in Uw ogen.’ Psalm 51: 4-6

Wat een zegen dat je wat je verkeerd hebt 
gedaan aan de Heere God kunt vertellen 
en dat Hij je dan vergeeft en je opnieuw 
kunt beginnen met een schoon hart! 
Corrie ten Boom vertelde er altijd bij dat 
de Heere God de dingen die we verkeerd 
hebben gedaan in de diepste zee gooit en 
er dan een bordje bij zet met ‘Verboden te 
vissen!’. Je moet het daarna ook niet zelf 
weer opvissen- Het is wég!

VERBODEN 
TE VISSEN!

12 . TOV!
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GESCHIEDENIS

Tante Corrie reisde veel om overal te spreken over wat 
ze had meegemaakt en hoe de Heere God haar telkens 
geholpen had. Ellen de Kroon hielp haar met de bagage 
en regelde alles onderweg. Maar ook thuis in Baarn op 
de Haydnlaan 13 had ze hulp nodig. 

T ante Corrie kreeg veel post en 
die correspondentie moest ook 
doorgaan. Daarvoor had ze een 
eigen secretaresse die Ronnie de 

Graaf heette. Zij woont nu in Amsterdam 
en daar zocht ik haar op om met haar te 
praten over haar tijd met tante Corrie.

Ze heeft 2 ½ jaar bij haar gewerkt van 
1971 tot 1973. Ronnie had een opleiding 
tot secretaresse gevolgd en dat kwam 
haar goed van pas, want er was best veel 
werk te doen. Dagelijks kwam er post die 
beantwoord moest worden, maar ook 
corrigeerde Ronnie de boeken die tante 
Corrie aan het schrijven was en artikelen in 
tijdschriften in verschillende talen.

Tante Corrie had veel contacten over 
de hele wereld, zo ook met de bekende 
evangelist Billy Graham. Eens stuurde hij 
tante Corrie een brief met een uitnodiging 
om te komen spreken in Lausanne- 
Zwitserland. Ronnie zag die mooie envelop 
bij de post en meende dat het drukwerk 
was en gooide het weg. Billy belde op, 

omdat hij nog niets gehoord had en toen 
bleek dat tante Corrie van niets wist! 
Gelukkig kwam het allemaal goed en tante 
Corrie gaf Ronnie wel een standje, maar 
vergaf haar snel en was later het hele 
voorval vergeten.

Na die 2 ½ jaar ging tante Corrie naar 
Amerika om daar een film over haar leven 
te maken: “De Schuilplaats”. Ze was 
inmiddels zo beroemd geworden dat het 
kantoortje in Baarn te klein werd en al haar 
werk verhuisde naar Amerika en tante 
Corrie verhuisde mee. Ronnie ging toen bij 
een zendingsorganisatie werken.

WERKEN BIJ 
TANTE CORRIE

INTERVIEW

Ronnie de 
Graaf.

Corrie ten Boom (rechts) met Billy Graham 
(midden) en acteurs van de film “De Schuilplaats”. 
Beeld: www.billygrahamlibrary.org.
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UITSPRAKEN

UITSPRAKEN VAN TANTE CORRIE
EEN WIJZE LES

“Is gebed je 
stuurwiel of je 
reservewiel?”

“Er is geen 
paniek in de 
hemel! God heeft 
geen problemen, 
alleen plannen.”

“Er is geen put zo 
diep, dat Gods genade 
niet nóg dieper is.”

“Piekeren 
vermindert je zorgen 
van morgen niet. Het 
vermindert de kracht 
van vandaag.” 

“Als je problemen te klein 
zijn om voor te bidden, dan 
zijn ze ook te klein om je er 
zorgen over te maken.”

“Wat vleugels 
zijn voor een 
vogel en zeilen 
voor een schip, 
zo zijn gebeden 
voor de ziel.”

“Heer, dank 
U dat U niet 
een groot 
geloof vraagt, 
maar geloof in 
een grote God.”

“Wees nooit bang om 
een onbekende toekomst 
te leggen in de handen 
van een bekende God.”
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KNUTSELWEDSTRIJD

Daarom is de knutselopdracht van 
dit keer: maak of teken je eigen 
reiskoffertje!

Het maakt niet uit of jouw koffertje 
groot, klein, blauw of paars is. 
Misschien is het van papier of juist 
klei. Misschien heb je zelfs een 
oude koffertje die wel een sticker of 
versiering kan gebruiken!  

En stel je voor… je zou dan zoals 
tante Corrie op reis gaan naar Israël, 
wat zou je dan meenemen in jouw 
koffertje?

Maak een foto van jouw 
kunstwerk en stuur hem voor 
1 juli op naar info@tovclub.nl

IK GA OP 
REIS EN IK 
NEEM MEE...

Tante Corrie heeft over de hele wereld gereisd om 
te vertellen over Gods liefde. Ze had een hart voor 
het Joodse volk en kwam ook graag in Israël. Tijdens 
die reizen droeg ze ook haar koffertje met zich mee.
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80
jaar 

vrijheid

er nog!Je bent 
-  T E N T O O N S T E L L I N G  2 0 2 5  -

Open vanaf 2 juni t/m 24 oktober
Werkdagen 09.30 - 16.30 uur
Zaterdag 10.30 - 15.30 uur
Zon- en feestdagen gesloten
Toegang + consumptie gratis

Bezoek de tentoonstelling:  
Henri Nouwenstraat 34, Nijkerk  
Groepsbezoek: mail naar groep@cvi.nl
Meer info op de website of bel 033-2458824
 
cvi.nl/tentoonstelling

Toegang gratis

DE BEVRIJDING 
DOOR DE OGEN VAN 
EEN JOODSE JONGEN


